
Een dag bij...
de kleuters

Welkom bij de kleuters! 
Dit schooljaar hebben we 4 kleutergroepen: groep 1/2 het Berenhol, groep 1/2 het Konijnenhol,

groep 1/2 het Muizenhol en groep 1/2 het Vossenhol.

We starten onze dag met een inloop. Tijdens de inloop kunnen we samen met onze ouders of een
klasgenoot kiezen wat we willen doen. Bijvoorbeeld een spelletje spelen of een boekje lezen. 

Na de inloop gaan we met z’n allen in de kring. We horen het verhaal van de dag uit onze methode
‘Trefwoord’, soms is dat een verhaal uit de Bijbel, de andere keer is het een alledaags verhaal waarin de

normen en waarden voorbij komen. We bekijken hierbij ook de plaat op het digibord. Soms gaan we
ook zelf (creatief) aan de slag. We bespreken verder welke dag het is en wat we die dag gaan doen. Er is

ook ruimte voor ‘KiVa’. Bij KiVa leren we samen met Rik de Pauw hoe je een fijne groep kan zijn. 

Na onze kring gaan we spelen en werken. We werken aan de hand van wisselende thema’s en spelen veel
in de hoeken, zoals de bouwhoek, huishoek, leeshoek, het atelier of de constructiehoek. Soms gaan we

met juf werken in een kleine kring, we oefenen dan iets wat we nog lastig vinden, krijgen extra uitdaging of
leren iets nieuws. 



Van al dat spelen en werken krijgen we wel een beetje trek. Dus eten we samen in de kring ons meegenomen fruit
en drinken ons drinken op. Op dinsdag en donderdag heeft iedereen groente of fruit mee, dat zijn namelijk de
gruitendagen. Na het eten gaan we naar buiten! Lekker spelen op het plein, in de zandbak, het huisje of op een
van de fietsjes. We gaan eigenlijk elke dag wel even naar buiten, ook als het weer minder mooi is, we vinden het

leuk om met modder te spelen en zullen ook best eens vies thuiskomen. 

We gaan minimaal 2 keer per week naar het speellokaal. In de winter nog wat vaker dan in de zomer. In het speellokaal
kunnen we klimmen, balanceren, glijden en spelletjes doen. Zo werken we aan onze motorische ontwikkeling. We doen

ook ‘Schrijfdans’. Dit is het op muziek oefenen van schrijfpatronen, eerst met je hele lichaam, daarna op grote vellen
papier met 2 handen en vervolgens maken we kleinere patronen. 

Op maandag, dinsdag en donderdag gaan we samen een broodje eten. De middagen zijn dan vergelijkbaar met onze
ochtenden: spelen en werken en naar het speellokaal of lekker buiten spelen. Op woensdag en vrijdag hebben we

een ‘korte dag’ en zijn we ’s middags lekker vrij!


