
Identiteit Primenius/Tamariki 
 

Leven doen we samen! 
 
Bij Primenius/Tamariki staat het ‘samen’-leven centraal. We zien naar elkaar om vanuit liefde voor 
elkaar. Dit is onze identiteit, dit is het hart van onze organisatie.  
Samen ontdekken we wat het leven waardevol maakt en hoe we van betekenis kunnen zijn voor 
elkaar en voor de wereld. Zo werken we aan een kansrijke toekomst voor de mens en de aarde. 
 
 

 
Onze kernwaarden zijn ‘Gelijkwaardig’ en ‘Geloofwaardig’ 
We benaderen iedereen vanuit zijn eigen waardigheid. Iedereen is bij ons gelijkwaardig.  
Wij zorgen dat ieder kind gezien wordt en zich gewaardeerd voelt. Wij hebben aandacht voor elkaar 
en voor de verscheidenheid in maatschappij en religies. Wij zeggen waar we voor staan en staan voor 
wat we zeggen. We spreken elkaar daar op aan: we zijn geloofwaardig. 
 
 
 

 
Bij ons zijn de kernwaarden geen lege woorden, 
maar levende waarden, omdat we samen-leven. 
We spreken erover en maken er samen werk 
van. In onze manier van samenleven stellen we 
daarom een aantal werkwoorden centraal. 
Onze waarden zijn verbonden aan deze 
woorden, en laten zien dat we er ook 
daadwerkelijk iets mee doen. 
 

 
 



 
We zien de ander: kinderen, ouders en collega’s; 
we zijn bij hen betrokken. We handelen vanuit 
liefde voor elkaar en geven elkaar aandacht. 
Bij ons kan iedereen zichzelf zijn. In verbinding 
met elkaar geven we elkaar de vrijheid.  
Je kunt bij ons boven jezelf uitstijgen. 
 
 
 
 

 
Niemand is alleen, we maken deel uit van een 
groter geheel. We zijn solidair en zorgen samen 
voor de gemeenschap. We hebben elkaar nodig 
om onszelf en de ander te laten groeien. Bij ons 
is er voor iedereen ruimte om op eigen wijze 
talenten, vaardigheden en emoties te delen. We 
werken aan vertrouwen, zodat we elkaar vanuit 
ons hart kunnen vergeven. 

 
 
 
 
Bij ons mag iedereen zichzelf zijn. Wij vinden 
het fijn dat een ander anders is, zo kunnen we 
leren van elkaar. Wij zijn blij als iemand anders 
het goed heeft. Ons eigenbelang staat niet 
altijd voorop; we gunnen de ander iets zonder 
tegenprestatie. We stellen ons dienstbaar op, 
zonder onze eigenwaarde daarbij uit het oog te 
verliezen.  
 
 
 

 
 
We zijn een leergemeenschap waar iedereen 
ruimte krijgt om te groeien. We gaan samen op 
reis om goede wereldburgers worden. Deze 
reis is voor iedereen verschillend, maar we zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor het 
welbevinden van iedereen. We laten elkaar 
groeien, zodat iedereen een passende plek kan 
vinden in de maatschappij.  
 

 
 
  



De Bron 
 
Voor Primenius geldt dat het katholiek sociaal 
denken de bron is van ons handelen. Een 
bron die ons leert over naastenliefde en 
vertrouwen.  
Dit is ook de bron van onze identiteit. Een 
identiteit die weliswaar staat in een rijke 
traditie, maar die levend is en vernieuwend 
en tot stand komt in onze eigen tijd en 
cultuur in wisselwerking met onze omgeving. 
Een omgeving waarin het niet van belang is of 
je katholiek bent, maar waarin iedereen 
welkom is en we geloven in een ‘samen’-
leving waarin we omzien naar elkaar. 
 
 
 


